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ÖZET 


Anadolu'ya son büyük Türkmen göçüyle gelen Barakların yerleşecek bir kara parçası bulması çok meşakkatli olmuştur. Bugün, daha çok Gaziantep'in Nizip, Oğuzeli, Karkamış ilçeleri ile Halep'in kuzeyindeki Suriye topraklarına dağılmış durumdaki Baraklar, yaşadıkları yöreye kendi isimlerini veren az sayıdaki topluluklardan biri olabilmiştir. Peki, nedir Barak, kökeni nedir, kimdir Baraklar ve kendi adlarını verdikleri Barak Ovası zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirmiştir? İşte bu çalışmada, ilgili literatür ve daha çok yöre odaklı kaleme aldığım dört 
edebi eser bağlamında yukarıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. Özellikle 1950 
sonrasındaki tarımda makineleşme, kente göç ve giderek kır yaşamının cazibesini kaybetmesi yöreyi ciddi biçimde dönüştürmüştür. Barakların Anadolu'da geçen son 400 yıllık tarihlerinde, nasıl bir sosyal ve ekonomik dönüşüm yaşadıkları önemli bir konudur. Upuzun göçün serencamı kadar Barak'ın göçebelikten Antep fıstığı diyarı oluş süreci ve dönüşümü de her anlamda zengin bir içerik ve kendi içinde bir serüven sunmaktadır. Nihayetinde, Barakların bütün bu yaşadıkları hem Anadolu'nun hem de "Türklerin büyük hikâyesinin kısa bir özeti ve timsali gibidir. Neticede hem fiili durum hem ilgili literatür hem de kendi eserlerimiz bağlamında günümüze gelindiğinde, Barak için iki önemli sosyal ve iktisadi dönüşümün söz konusu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, 1950 sonrası başlayan ve 1990'larda hızlanan bir köyden kente göç furyası ile Barak'ın nüfusunun ciddi biçimde azalmasıdır. İkincisi ise her şeye rağmen yöre üreticilerinin, yine özellikle 
1990 sonrasındaki yoğun faaliyetleriyle ve tamamıyla kendi tercihleri ve çabalarıyla Barak Ovası'nı âdeta baştan sona Antep fıstığı ağaçlarıyla donatmasıdır. Bunda şüphesiz kuraklık, susuzluk, kuru tahıl tarımının verimsizliği ve hayvancılığın cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Fakat Baraklılar, bütün bu olumsuzluklara rağmen koca ovayı Antep fistığı gibi yetiştirmesi külfetli bir ağaçla ve kendi olanaklarıyla ciddi bir ekonomik değere dönüştürmeyi başarmışlardır. 


Anahtar Kelimeler: Barak Ovası, Barak Türkmenleri, Anadolu, Göçebelik, Tarım ve Ekonomik Dönüşüm, Hikâyeler, Öykü. 
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ABSTRACT 


It was very difficult for the Baraks, who came to Anatolia during the last great Turkmen migration, to find a land to settle. Today, the Baraks, who are mostİy scattered in the Nizip, Oğuzeli, Karkamış districts of Gaziantep and the Syrian lands to the north of Aleppo, could be one of the few communities that gave their name to the region they lived in. Therefore, what is Barak, what is its origin, who is the Baraks, and how has the Barak Plain transformed over time? İn this study, answers to these guestions were sought in the context of the relevant literature and four literary works that 1 wrote mostly about the region. 
Especially after 1950, mechanization in agriculture, migration to the city and diminishing the attractiveness of rural life seriously transformed the region. 
The social and economic transformation the Baraks have experienced in their last 400-year history in Anatolia is an important issue. Barak Plain's process of formation and transformation from nomadism to the land of pistachios offers a rich content in every sense and an adventure in itself. In the end, all these experiences of the Baraks are like a brief summary and illustration of the great story of both Anatolia and the Turks. It seems possible to reach the conclusion that there are two important social and economic transformations for Barak. First, the population of Barak has decreased drastically with the rush of rural-urban migration that started after 1950 and accelerated in the 1990s. Second, despite various obstacles, the local producers, with their intense activities especialiy after 1990 and with their own preferences and efforts, have eguipped the Barak Plain with pistachio trees all around. 


Keywords: Barak Plain, Barak Turkmens, Anatolia, Nomadic, Agriculture 


and Economic Transformation, Stories. 
Giriş 


Baraklar ve Barak Ovası, özellikle yörede kısaca Barak diye nitelenir. Elbette Barak denilince yalnızca Gaziantep'in Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerini merkeze alan bu ova ve içinde yaşayanlar kast edilmez. Uzun havalarından Barak gelenek ve göreneklerine, hatta törelerine kadar yöreye ait hemen her şey Barak adının içinde kendine yer bulabilmekte ve çoğu zaman bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Barak adı Baraklara ve Barak Ovası'na dair genel ve kısa bir isimlendirme olmakla birlikte günümüzde coğrafi ve etnik aidiyetin çok ötesine de geçmiştir. Peki, nedir Barak, kökeni nedir, kimdir Baraklar ve kendi adlarını verdikleri Barak Ovası zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirmiştir? İşte bu çalışmada, ilgili literatür ve daha çok yöre odaklı kaleme aldığım dört edebi eser (Tiryaki, 2016, 2017, 2018a, 2020) bağlamında bu so- 


rulara cevaplar aranmıştır. 
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Feriz Bey öncülüğünde Anadolu'ya gelen ve Anadolu'nun dört bir yanına dağılan veya dağıtılan Barakların, günümüzde en büyük toplu grubu Barak Ovası'nda mukimdir. Ancak tarımda makineleşme, kente göç ve kır yaşamının cazibesini toplum nezdinde büyük oranda kaybetmesi yöreyi ciddi biçimde dönüştürmüştür. Konargöçer bir Türkmen topluluk olarak Anadolu'ya gelen Baraklar, yüzyıllarca uğraştıkları hayvancılık akabinde yaklaşık son iki yüz yıl içinde yerleşik hayata büyük bir uyum göstermiş ve ağırlıklı olarak tarıma yönelmiştir. Üstelik bilhassa son 30 yıllık dönemde yoğun çabaları ve emekleri neticesinde, her şeye rağmen hâlâ topluca yaşadıkları Barak Ovası'nı, neredeyse baştan sona Antep fistığı ağaçlarıyla donatmayı başarmışlardır. İşte daha çok yöredeki sözlü kaynaklara, nesilden nesile aktarılan hikâye, ağıt, şiir ve mesellere dayanarak anlatıla gelen Barakların Anadolu'da geçen son 400 yıllık tarihlerinde, nasıl bir sosyal ve ekonomik dönüşüm yaşadıkları da önemli bir konudur. Upuzun göçün serencamı kadar Barak'ın göçebelikten Antep fıstığı diyarı oluş süreci ve dönüşümü de her anlamda zengin bir içerik ve kendi içinde bir serüven sunmaktadır. Zira bu süreçte, hangi zorlu koşullara maruz kaldıkları ve muhatap oldukları pek çok dikkate değer olay birer ibret, tecrübe ve kültürel zenginlik olarak topluluk belleğinde bugün dahi varlığını ve canlılığını korumaktadır. Kanımca, bütün bu yaşanmışlıkların ve onların zihinlerdeki izdüşümlerinin hikâyeler şeklinde kaleme alınması önemli ve gerekliydi. Belki de bir yöre evladı üzerine borçtu bu. Uzun ve meşakkatli bir göçle başlayan ve hâlihazırda bereketli ağaç tarımı ile devam eden Anadolu'daki Barak yaşamının bütün bu önemli dönüşüm sürecinin temel yanlarının anlatılması yanında, bunlar ayrıca iyice tahlile de muhtaçtır. Bu kapsamda, kaleme aldığım ve büyük ölçüde yöre odaklı kırktan fazla özgün hikâyenin bu manada önemli bir ihtiyacı karşılayacağını umuyorum. Ayrıca bu eserlerin ilgi duyan herkese faydalı olmasını ve yöremiz adına tarihe düşülmüş birkaç mühim dipnot kabilinden de düşünülmesini temenni ediyorum. 


Anadolu'ya Göç 


Barak ismi Türk dünyası özelinde efsanevi tarafları da olan kadim bir addır. 
Barak'ın anlamı hususunda çok farklı görüşler ve iddialar mevcuttur. Literatürde, Yakutlardan Oğuz Türklerine kadar büyük oranda Orta Asya merkezli kısmen mitolojik kısmen destansı kısmen de kahramanlık anlatıları ve öyküleri biçiminde Barak, Barak Han ve Baraklar şeklinde pek çok kişi ve topluluk isimlerine rastlamak mümkündür (Karataş, 1998: 8-14), (Yıldırım, 2011: 3-19), (Aydın, 2020: 16-18), (Başarkanoğlu, 2010: 717-73), (Ceylan, 2019: 24-36), (Kırmızıgül, 2019: 4-6). Ayrıca tarihi kaynaklarda, 13. yüzyılda Orta Asya'da yaşamış Barak Han isminde bir Çağatay hükümdarından bahsedilmektedir (Morris, 2015: 105). Dolayısıyla Barak ismine ve kökenine dair çok sayıda değişik açıklamaya ve yaklaşıma ulaşmak olasıdır. Ancak Barak Ovası'ndaki mevcut Barakları esas alan bir bakış açısıyla konuya yaklaşıldığında, gerek 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yöre kaynaklı sözlü tarih anlatımları ve gerekse bazı çalışmalar Barakların 16. 
ve/veya 17. yüzyılda Anadolu'ya büyük bir göçle geldiklerini dile getirmektedir (Ersoy, 2005: 87). Bu son büyük göç hareketini Oğuzların Anadolu'ya doğru üçüncü büyük göç dalgası olarak niteleyenler de bulunmaktadır. Gene bazı kaynaklarda, Barakların bu büyük göç öncesinde de Anadolu'ya peyderpey geldikleri ancak asıl büyük göçün Feriz Bey önderliğinde 17. yüzyılda olduğu söylenmektedir (Yıldırım, 2011: 17-18). Neticede, Barakların Anadolu'ya son büyük Türkmen göçüyle Horasan'dan topluca geldiklerini yönünde genel bir kabulden bahsedilebilir. Öte yandan, bazı tarihi kaynaklarda Barak adına, daha Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Halep Türkmenleri arasında Bayatlarla birlikte rastlanıldığı da ifade edilmektedir (Tanyol, 1954: 68-69). 


Mevcut kaynaklar ışığında, Feriz Bey öncülüğünde gerçekleşen ve sözlü kültür anlatılarında 80 binden fazla hane olarak belirtilen son büyük göçte yer alanların tamamının Barak olduğu söylemek pek mümkün gözükmemektedir. 
Üstelik bu büyük göçün Barakların Anadolu'ya ilk seferleri olduğunu iddia etmek de güçtür (Öğüt, 2008: 81). Zira Anadolu'da Barak ismine dair 17. yüzyıl öncesine dair pek çok kayda yukarıda zikredilen eserlerde değinilmektedir. 
Ayrıca bu göçün nedenleri hususunda kesin ve net bir bilgi vermek pek olası görülmemektedir. Gene de kuraklık, daha önce yaşadıkları Horasan civarındaki muhtemel karışıklıklar veya yeni ve bereketli bir yurt arayışı gibi sebepler bu büyük göçün sebepleri olarak ileri sürülebilir. İşte bu tarihi arka plan uyarınca ve eşliğine, “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” kitabımızda yer alan ilk ve en uzun öykü olan “Feriz” kaleme alınmıştır. Bu arada, kitabın daha ön sözünde açıkça (Tiryaki, 2018a: 9-10): 


“Bu bir tarih kitabı veya tarihçe değildir. Şüphesiz kitapta anlatılanlar özellikle sözel kültürden ciddi biçimde beslenmiştir. Bilhassa bahis konusu edilen geçmiş kişiler ve olayların akış silsilesi yönünden sözlü kültüre dayalı tarihi arka plana uymaya azami ölçüde gayret edilmiştir. Fakat hadiselere, ne tarihsel bir bakış açısıyla ne de herhangi bir tarihi olayı doğrulama kaygısı ile yaklaşılmıştır. Kısacası öyküler tamamıyla kurmaca ve hayal ürünüdür. Yalnızca, bugüne değin tam olarak hikâyeleştirilmemiş büyük Barak göçü ve Barakların vatan arayışı, hasreti ve yerleşik düzene geçme çabaları, kimi özel ve hayali karakterler üzerinden kaleme alınmak istenmiştir.” 


denilmek suretiyle mevzuya ilişkin yaklaşımımız ve amacımız net olarak beyan edilmiştir. Bu çerçevede, “Feriz” öyküsü (Tiryaki, 2018a: 13): 


“Horasan'ın engin, çorak düzlükleri davar sürülerine yeterli gelseydi, boyunun kendi aralarında “Feriz Bey” dediği Firuz Bey, seksen dört bin çadırlık Barakları, Türkistandaki obalarından kaldırarak, ta Anadolu'nun içlerine doğru göç 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ettirecek upuzun bir maceraya girişmezdi sanırım. Hemen ber şeyin sorumlusu, koca bir orduyu andıran hayvan sürülerinin otlayacağı geniş meralıklara duyu-Jan büyük ihtiyaçtı. Zaten Fatih'in Uzun Hasan'ı yenerek Akkoyunluları tarihe karıştırmasından ve Yavuz'un Şah İsmail'i Otlukbeli'nde bozguna uğratmasın— dan sonra Âcemeli'nde eski dirlik ve düzen pek kalmamıştı. Akkoyunlu Devleinin yıkılması, Oğuzların Beğdili koluna dâhil olduğu kabul edilen ve genelde onlarla birlikte hareket etmeyi tercih eden Barakları, neredeyse #üm Acemeli'nin sağına soluna dağılmıştı. Allah'tan, Seyit Selâhattin derler bir ermiş zatın oğullarından Firuz (Feriz) Bey'in ferasetli ve kabiliyetli liderliği, son seksen dört bin haneyi bir arada tutmaya yetiyordu.” 


paragrafıyla başlamakta, Barakların Anadolu'ya göç hazırlıkları, göçün meşakkatli süreci ve akabinde Barakların Osmanlı İmparatorluğu'nun Sivas Eyalet'ne yerleşme ve orada tutunma çabaları anlatılmıştır. Fakat Feriz Bey'in ve Barakların bütün gayretlerine rağmen göç kafilesi Orta Anadolu'da barınamamıştır. Osmanlı, Barakları Culab (Colab) denen ve bir ucu zorlu Rakka çöllerine dayanan bölgeye iskâna mecbur etmiştir. Yozgat dolaylarındaki Barak Obaları, Feriz Bey öncülüğünde bu kez de Rakka Vilayeti'ne doğru zorlu bir yola çıkmış ve daha önce pek alışık olmadıkları çölü andıran bu bölgeye yerleştirilmiştir. Ancak sorunlar burada da bitmemiş, hem aşina olunmayan ağır doğa koşulları hem civardaki diğer aşiretlerle çekişmeler hem de Osmanlı idaresi ile vergi anlaşmazlıkları gibi konular Baraklar arasında hoşnutsuzluklara ve fikir ayrılıklarına neden olmuştur. Bütün bu süreç, şimdiye kadar kaleme aldığımız en uzun öykümüz olan “Feriz”de ayrıntılı biçimde hikâyeleştirilmiştir. Nihayetinde bu öykü, yaşanan ciddi anlaşmazlıklar ertesinde, Feriz Bey'in Barakların 


önemli kısmını yanına alarak tekrar Acem'e dönmesiyle sona ermektedir. 
Culab (Rakka) İskânı 


Barakların, 21 Ocak 1691 İskân Fermanı ile Anadolu'daki çok sayıdaki başka Türkmen aşiretlerle birlikte Rakka'ya (Culab) iskân edildiği hem sözlü kültür hem de yazılı kaynaklarından anlaşılmaktadır (Ersoy, 2005: 88). Fakat özel olarak iskâna tabi tutulan Barak oymakları ve hane sayısı hakkında kesin ve net bir bilgi ileri sürmek güçtür (Öğüt, 2008: 78-84). Gene de bazı kaynaklarda ilk etapta Rakka'ya iskân edilmiş 300 Barak hanesinden bahsedilmektedir. Ancak bahsi geçen bu kaynakta, mesela 399 haneli Feriz Bey oğlu Şahin Bey reisliğindeki "Türkmenlerin ve 226 haneli başka bir Türkmen grubun Barak haricinde Bozkoyunlu Aşireti olarak kayda alındığı belirtilmektedir (Çelikdemir, 2001: 105-106, 117-121, 132-133). Aslında bu Türkmenlerin de Baraklar gibi genellikle Beğdili içinde sayıldıkları kabul edildiği dikkate alınırsa (Çelikdemir, 2001: 134) her anlamda yakınlıkları ve kaderlerindeki ortaklık bir nebze daha iyi anlaşılabilir. Sonuçta tarihi olarak kesin olan bilgi 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Anadolu'ya göç eden bazı Barak hanelerinin, Osmanlı idaresince çok sayıdaki diğer yakın veya uzak Türkmen gruplarla birlikle Rakka (Culab) bölgesine yerleştirildiğidir (Çelikdemir, 2001: 117-121). Net olarak kaç hanenin katıldığı şimdilik belirsiz duran ve on yıllarca sürdüğü anlaşılan Rakka iskân süreci, belki de Baraklar için tarihlerindeki en güç ve zahmetli zaman aralığı olmuştur. 
Daha önceleri konargöçer şekilde hayvancılıkla iştigal eden Baraklar, ilk kez toprağı işlemeye bu iskân sürecinde başlamıştır. Yörenin zorlu ve kurak doğa koşulları, civardaki rakip aşiretler ile yaşanan ciddi çekişmeler, ayrıca Osmanlı paşalarının ilave vergi ve diğer talepleri Barakların güç zamanlar geçirmesi- ne sebep olmuştur (Tanyol, 1952: 78-84). Bu arada yapılan araştırmalara göre, Osmanlı arşiv kayıtlarında Barak ve Baraklar için hem aşiret hem de cemaat tabirlerinin kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Her ne kadar yaklaşık 100 yıl kadar kaldıkları yönünde bazı bilgiler (Tanyol, 1952: 82) olmakla birlikte Barakların Culab'ta tam ve kesin olarak ne kadar süre kaldığı belirsiz durmaktadır. Fakat bu yörenin zorlu koşulları nedeniyle iskân bölgesinden zaman zaman muhtelif ayrılmaların ve dağılmaların yaşandığı farklı kaynaklarda zikredilmektedir (Çelikdemir, 2001: 132-133). Gene de 1800'lü yılların başına değin Rakka ve Halep Vilayetleri tarafından Baraklar hakkında alınmış muhtelif özel kararlar olduğu görülmektedir (Öğüt, 2008: 82-84), (Tanyol, 1952: 82-84), (Tanyol, 1952: 78-86). Dolayısıyla Rakka'ya iskân edilen Türkmen aşiretlerin önemli kısmının peyderpey ve zaman içinde 1800'lü yılların başına kadar oradan ayrıldıkları sonucuna ulaşmak mümkündür. Nitekim Faruk Sümer'in konuya ilişkin aşağıdaki tespitleri çok önemlidir: 


“Osmanlı Devleti, Aneze Arapları tarafından bir kısım köyleri yıkılan, geri kalanları da haraca bağlanan Rakka bölgesini şenlendirmek için bir teşkilât kurarak Beydili'nin Halep Türkmenleri ile Yeni İle mensup bütün obalarını, Bozulus'un göç etmemiş kalıntısını, Halep Türkmenleri ile Yeni İle bağlı diğer oymakları Belih ırmağının Akçakaleden Rakka'ya kadar uzanan kıyısında yerleştirdi. Bütün bu oymaklar bir yıl sonra Anadolu'ya kaçtılarsa da çoğu tekrar iskân yerlerine gönderildi ve kaçşmamaları için bazı tedbirler alındı. Fakat bu yöre Türkmen oymaklarının yaşamasına uygun değildi. Rakka en sonunda problem çıkaran iskân dışı Türk oymakları için bir sürgün yeri haline geldi. Devletin aldığı tedbirlere rağmen Rakka ve Urfa bölgesine yerleştirilen oymaklardan çoğu ayrı ayrı zamanlarda Anadolu'ya kaçmayı başardı. Beydili obalarının ekserisi, Baraklar ve diğer bazı oymaklar XIX. yüzyıla kadar Rakka'da kaldılar, bu yüzyılda onlar da Rakka'yı terkettiler. Rakka iskânında büyük ıstırap çeken Beydifiler ile Baraklar bir asırdan fazla bir zamandan beri Gaziantep yöresiyle ona 


»2 


komşu yörelerdeki köylerinde yaşamaktadır. 


1- Konuya ilişkin bazı orijinal Osmanlı arşiv belgesi örnekleri için: http://seydimen.blogspot.com/2019/09/barak-ve-barak-Tar-hakkndaki-baz.html (tirekili). 

2- Faruk Sümer, Türkmenler, XI. yüzyıldan itibaren Oğuzlar'a verilen ad, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org. 
tr/turkmenler?fbelid-IwAR3iY;9rgoNAbKY61BPsxdVuhdvt4Gwlgw1On9MO zimOj3RIZolNtvAb4w 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Sözlü anlatılara göre, Barak göçünün önderi Feriz Bey'in Kurt ve Mehmet Bey diye iki oğlu bulunmaktadır (Tanyol, 1952: 82, 86-87). Kurt Bey'in Feriz Bey ile Aceme döndüğü, bazı kaynaklarda “Şahin Bey” de denilen Mehmet Bey'in ise Rakka'da kalan Barakların liderliğini üstlendiği belirtilmektedir (Tanyol, 1954: 73, 76, 78, 80, 81, 93). Bu tarihi arka plandan hareketle “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” kitabımızın ikinci öyküsü “Şahin” olmuştur. Söz konusu öykü (Tiryaki, 2018a: 164): 


“Babasının, Horasandan Anadolu'ya göç eden Barakların yarıya yakınını son iskân bölgesi olan Rakka civarında terk edip Acemeli'ne dönmesinin üzerinden yıllar geçmişti. Artık Barak Boyu'nun lideri, Feriz Bey'in yetişkin oğullarından “Şahin Bey” namlı, ağırbaşlı ve gözü pek Mehmet olmuştu. Aradan geçen zaman zarfında, Barakların türlü ve çetrefil işleriyle bir hayli deneyim kazanmıştı. 
Yine o zamanlar, Rakka Valisi Avcı Mustafa Paşa'nın yerine çoktan Kadıoğ-Ju Hüseyin Yusuf Paşa gelmişti. Ancak Baraklar artık vali ile fazla muhatap olmuyordu. Onun yerine valiye bağlı Urfa Sancak Beyi Mısırlı Abbas Paşa enselerinden hiç ayrılmıyordu doğrusu. Feriz Bey'in Aceme dönmesinden sonra Barak Boyu'ndan bir kısım aileler Anadolu'nun ve Suriye'nin içlerine doğru kendi başlarına gitmişlerdi zaten. Fakat kalan oymak ve aşiretler, Şahin Bey'in fiderliğini tam anlamıyla benimsemiş ve Kuzey Suriyedeki mevcut obalarında iskân olmaya devam etmişlerdi.” 


paragrafıyla başlamış, hikâye boyunca Barakların Culab bölgesinde yerleşik düzene geçme çabaları, çevredeki aşiretlerle rekabetleri ve mücadeleleri, ayrıca Osmanlı paşalarıyla olan birtakım çekişmeleri işlenmiştir. Bu öykü, Şahin Bey'in Osmanlı paşalarının talepleri doğrultusunda Baraklara Rakka'dan da ayrılacaklarını, ikinci bir dağıtılmaya tabi tutulacaklarını ve bu sefer farklı bölgelere ayrı ayrı gönderileceklerini haber vermesiyle son bulmaktadır. 


Barak Ovası'na Yerleşme 


Rakka'dan ayrılan veya dağıtılmaya uğrayan ve o dönem hâlâ yarı göçebe olan Barakların yaklaşık olarak 1750-1800 arasında bugünkü adıyla Barak Ovası dediğimiz yöreye yerleştikleri yönünde bilgiler bulunmaktadır (Öğüt, 2008: 83), (Tanyol, 1952: 85). Bu bilgi, yörenin geçmişi ve sözlü anlatılar dikkate alındığında tutarlı durmaktadır. Kuzeyde Gaziantep'in Nizip ilçesi, doğuda Fırat Nehri, batıda Sacır Suyu, güneyde de Suriye'nin Münbiç şehrini esas aldığımızda ve günümüzde Barak Ovası diye nitelendirilen bu bölgeye Barakların yerleşmesinin gene kolay olmadığı, bu topraklara tutunmak için ciddi mücadeleler verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır (Öğüt, 2008: 81-84), (Yıldırım, 2011: 25-29), (Tanyol, 1962: 175-176). Üstelik yerleşik düzene geçildikçe Barakların kendi aralarında da birtakım güç ve liderlik rekabetlerinin başladığı bilhassa 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yöredeki sözlü aktarımlardan anlaşılmaktadır. Buna, özellikle 1839 Tanzimat ile Osmanlı'da hızlanan yenileşme hareketi ve toprak sistemindeki köklü değişimlerin eklenmesi, Barakları sadece kendi aralarında veya rakip aşiretlerle karşı karşıya getirmemiş, kaza ve sancaklardaki ileri gelen eşrafla da mülklerin kullanımı ve sahipliği hususunda bazı çekişmelerin meydana gelmesine neden olmuştur. Hatta yörede “Efendi” olarak nitelendirilen ve bazı köylerin tapusunu elinde bulunduran bu kişilerle Cumhuriyet kurulduktan sonra da Baraklı ahali arasında ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı ifade edilmektedir (Tanyol, 1952: 94), (Tanyol, 1962: 177-179). 


Bu noktada, “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” kitabımızda yer alan son üç öyküye değinmekte fayda görülmektedir. Zira bu üç öyküde, kurmaca bir aile ve köy üzerinden Barakların Barak Ovası'nda yerleşik hayata geçiş çabaları ve süreci, diğer akrabalarla ve çevre aşiretlerle ilişkileri ve mücadeleleri işlenmiştir (Tiryaki, 2018a: 194-238). Ayrıca “Arada Kalmış Yaşamlar, Hikâyeler” isimli eserimizdeki “Kelağa” ve “Mir” öyküleriyle de hem yöredeki aşiretler arası rekabet hem Osmanlı paşalarıyla bazı yaşanan tatsızlıklar hem de “Efendi” olarak nitelenen şehirli eşrafın Barak Ovası'ndaki durumu ve konumu gene hayali karakterler üzerinden anlatılmıştır (Tiryaki, 2020: 59-97). 


Neticede bütün bu yoğun mücadelelerin ve toprağına tutunma çabalarının sonucu olarak günümüzde Barak Ovası olarak nitelenen yörede ağırlıklı olarak Baraklar yerleşmiştir. Yöredeki bütün Türkmenlerin Barak olduğunu veya başka etnik grupların ve aşiretlerin olmadığını söylemek mümkün olmamakla beraber, bugün Barak adına mal olmuş sözlü tarihe ve kültürel değerlere Barakların açık ve net biçimde damgasını vurduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 
Hatta Barak'ın günümüze kadar taşıyıcılığını ve bayraktarlığını yaptığı kültürel değerlerin bugün yalnızca Barak Ovası ve Baraklarla sınırlı kalmadığı da ortadadır. Barak havalarının ve diğer kültürel değerlerinin Barak'ın coğrafi ve etnik sınırlarının çok ötesine geçerek geniş bir alanda benimsendiği açıktır (Tiryaki, 2018b). 


Aslında yöredeki eski köy isimlerinin yaklaşık son dört yüzyılda pek degişmediği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Birecik Nahiyesi'nin 1520-1584 yılları arasında Tahrir Defteri kayıtlarına göre Barak Ovası'nda eski köy isimlerinin büyük oranda hâlâ korunduğu ve bölgenin o dönem dahi önemli bir yerleşim alanı olduğu görülmektedir (Yılmaz, 1996: 72-78). Dolayısıyla kızıl renkli toprağı bereketli Barak Ovası'nın, Rakka çöllerindeki zorlu iskân günlerinden sonra, daha çok hayvancılıkla uğraşan Barakların tarıma yönelmesinde önemli bir rolü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, 20. yüzyılın tam ortasında yöredeki köylerde saha araştırması yapan Cahit Tanyol'un aşağıdaki satırları çok önemlidir (Tanyol, 1958: 198): 
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“Daha çok istihsal vasıtalarının değişmesine sahne olan Barak Ovası denilen ve 50 yıl öncesine kadar toprağa tam yerleşmemiş Barak ve diğer Türkmen oymaklarının işgal sahası olan Nizip'in güneyindeki köylerde yapılmıştır. Çünkü bu bölge son yıllarda büyük bir istihsal değişmesine sahne olmuş, istihsal vasıtalarıyla birlikte istihsal nev'i de değişmiştir. Eskiden Fırat'tan Gaziantep'in güney köylerine kadar uzanan, güney hududu Suriye ile bitişik bu bölgede istihsal edilen maddeler daha çok hububata münhasır idi. On, on beş yıldan beri Fırat ile Sacır ırmağı arasında Suriye'ye uzanan bu düzlük arazide zeytin, fıstık, bağ, kısmen pamuk ekimleri gelişmiş ve hızlanmış bulunmaktadır. İstihsal aletlerinin değişmesinden çok daha fazla bu istihsal nev'inin değişmesi “Barak Ovası"nda muazzam bir sosyal değişmeye sebep olmuş, köyler daha değerli istihsal maddeleriyle değişmiş, aşiret adet ve gelenekleri eski kuvvetini kaybetmiştir.” 


Dolayısıyla 1900'lü yılların başına kadar Barakların tam olarak yerleşik hayata geçmediği, 19. yüzyıl boyunca Barak Ovası merkez olmak üzere, göçebe bir hayata kısmen devam ettikleri, bir anlamda bu dönemi yerleşik hayata uyum süreci gibi geçirdikleri anlaşılmaktadır. Gene Cahit Tanyol'un yörede 1951 yılında gerçekleştirdiği bir saha araştırmasına dayalı şu ifadeleri bu hususta büyük önemi haizdir (Tanyol, 1952: 84): 


“Bugün Belkısdan E-Bab'a kadar ve bir ucu Fırat'tan Kilis koltuğuna kadar uzanan mıntıkaya yerleşirler. Buralarda da önce çadır hayatı yaşarken yavaş yavaş toprağa bağlanırlar. Önce servetleri koyun, deve ve at iken, yaylaklardan bir kısmının Suriye hududunda kalması, sürü ve af gibi göçebe hayatının mahsullerine ait membaları kurutmuş ve Barakları tamamıyla toprağa bağlamıştır. 
Çifilik köyünden Ebülhüda Ozarslandan dinlediğime göre, babası zamanında dahi, yani bundan 60-70 yıl öncesine kadar, kış geldi mi damda, yaz geldi mi çadırda otururlarmış. Evleri taştan, harçsız olarak örülen, üstüne ot veya çadır çekilen iptidai binalardan ibaretmiş.” 


Barak Ovası'nın Sosyal ve İktisadi Dönüşümü 


Barak Ovası'nın toplumsal ve ekonomik dönüşümünde 1950'li yılların büyük bir önemi olduğu anlaşılmaktadır. Zira Antep Savunması, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet sonrasında ülkemizdeki büyük siyasi ve toplumsal değişim ile İkinci Dünya Savaşı akabinde çok partili hayata geçiş tüm ülkede olduğu gibi Barak Ovası'nda da ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Ayrıca 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Barakların artık yerleşik hayata tam olarak geçmiş olmaları, yörede “Efendi” köylerindeki ve diğer bazı mühim mülkiyet meselelerinin büyük oranda çözümlenmiş görünmesi ve tabii ki tarımda makineleşmenin büyük hız kazanması önemli birer unsur olarak öne çıkmaktadır. Nitekim Tanyol'un (1958: 199, 211): 
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“Barak Ovası'nda ki traktörün en çok girdiği bölgelerden biridir... Dikkat edilecek olursa güneydoğunun bir kazasında, zirai istihsal aletlerinin 1950-1955 gibi beş yıllık bir fasıla içinde mühim bir değişmeye uğradığını görmekteyiz. 
1950den önce, 8 traktör ve bir adet biçerdöver bulunan bu bölgede, 1955 de 8 
biçerdöver ve 121 traktör bulunmaktadır. Elbette ani denecek kadar şiddetli bir istihsal aletlerinin değişmesiyle karşı karşıya bulunuyoruz.” 


şeklindeki bu satırları, tarımda makineleşmenin nasıl bir hızla Barak Ovası'na girdiğini teyit etmektedir. Tanyol (1958) tarafından tarımdaki bu hızlı makineleşmenin “nüfus hareketleri, sosyal ve iktisadi değişme” gibi üç önemli sonucu olduğuna vurgu yapılmaktadır. Traktör kullanımının yaygınlaşmasının tarım üretimini artırmasına rağmen yöredeki köylerde genel olarak nüfusun azalma- 


sına neden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca (Tanyol, 1958: 211-213, 218): 


“Birçok köylerde kara saban yapan ustalar dahi ortadan kalkmak suretiyle köyün hayatında bir gerileme olmuştur. Yalnız traktörün girmesiyle bazı Barak köylerinde servet artmış, eski aşiret gelenekleri zayıflamış ve cemaate bağlılık sarsılarak köyden şehre göç imkânları kolaylaşmıştır. Ancak traktörün girmiş o/- duğu büyük köylerde içtimai ve iktisadi hayatta bir zenginleşme görülmektedir.” 


ifadeleriyle tarımda makineleşmenin sosyal ve iktisadi sonuçlarına değinilmiş ve nihayetinde bugün için bile önemli sayılabilecek bir uyarıyla bu makale tamamlanmıştır: 


“Köyün örf ve adetlere dayanan bir ahlâkı vardır. Göçebe cemiyetini besleyen ahlâki unsurun yüksekliğini hiçbir medeni cemiyette bulmaya imkân yoktur. Fakat bütün manevi bağlarını kopararak şehre akın eden bu insan selini dizginleyecek bağ mevcut değildir. Türkiyede gerçek manasıyla kalkınma endüstri inkilâbıyla mümkündür... Aksi hâlde, bir gün köyden şehre doğru gittikçe artan bu hicret, köyleri boşaltır ve şehirleri boğar.” 


İşte şimdiye kadar özetlemeye çalıştığımız bütün bu tarihi, sosyal ve ekonomik arka planın özellikle 1950 sonrasında Barak Ovası'nda meydana getirdiği önemli dönüşüm, temel olarak “Garıp, Bir Zamanların Barak Ovası Hikâyeleri” ile “Arada Kalmış Yaşamlar, Hikâyeler” kitaplarımızdaki öykülerle farklı ve hayali karakterler ve olaylar üzerinden hikâyeleştirilmeye çalışılmıştır. 
Nitekim “Garıp” kitabımızın ön sözü ve arka kapak yazısı için kaleme aldığım (Tiryaki, 2017): 


Anadolu'nun çoğu köşesinde yaşayanlar gibi, bu satırların yazarı da köyünden şebre gidenlerden biri oldu. Şimdiye kadar bağımız hiç kopmadı memleketimizle, hâlâ Barak'ın o kızıl rengi baskın toprağına ilgimiz devam ediyor. Ancak şehir 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hayatının olağan akışının bir sonucu olarak, bu bağ zayıffıyor da. Belki bizden sonrakiler için hepten kopacak. Fakat istedim ki bir zamanlar bizim topraklarda yaşananlar, eskinin o bazı gariplikleri ve güçlükleri unutulup gitmesin. Küçük de olsa tarihe notlar düşelim, belki bir gün birileri okur ve anlar diye. Bu arada nice önemli gelişmeler ve büyük dönüşümler oldu oralarda. İnsan, sanki her sey yalnızca o an var olduğu zaman ve mekândan ibaretmiş gibi bir haletiruhiyeye bürünür kimi zaman. Oysa geçmiş tüm ağırlığıyla geride durmakta ve bugüne ciddi şekilde etkide bulunmaktadır. Tıpkı geleceğin, insanın karşısına çıkaracafı muhtelif belirsizliklerle oynayacağı muhtemel roller gibi. Günün ve geleceğin gündeminde yer alan ve alacak olan pek çok konunun veya sorunun kökeninde çoğunlukla geçmiş yatmaktadır. Türkiye, özellikle Batı Bloku'nun resmen bir parçası olduktan sonra, 1950'li yıllardan itibaren çok hızlı bir köyden kente göç furyası yaşadı. Bu hızlı şehirleşme dalgasının, ülkemiz ve toplumumuz yönünden çok önemli iki sonucu olduğu kanaatindeyim. Öncelikle şehre temelli kalmak üzere gelen bu yoğun nüfus için iyi şehirler; yani ev, okul, hastane, mahalle, yol, park ve kaldırım gibi kaliteli, sağlıklı ve estetik yaşam alanları tam olarak kurulamadı ve sağlanamadı sanırım. Fakat asıl önlemli ikinci konu ise şehre yeni akın etmiş bu büyük kitleye gerekli ve kapsamlı eğitim bir türlü verilemedi maalesef. Bu kitaptaki öykülere bu gözle bakmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca, Anadolu köylüsüne “zalım ağa” ve “zavallı ırgat” seklinde özetlenebilecek basit bir genelleme ile yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum. İnsan bu; hemen her zaman, yer ve kesimin “zalım'ı ve “zavallı'sı olabilir. Ancak her şeye rağmen bu toprağın insanının mayasına ve ferasetine inanmaya ve güvenmeye devam ediyorum. 


Bu hikâyeler, günümüz Türkiyesinde yaşanan çoğu toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunun kökeninde de yatmakta olan, 1950'li yıllar ve sonrasındaki hızlı şehirleşmeye, Barak Ovası'nın mazisinden, içten bir bakıştır. Bu şehirleşme (modernleşme) veya bazıları için şehirleşememe (modernleşememe) sürecinin etki ve sonuçlarına dair, #a kaynağında bazı gözlem ve izlenimlerim oldu. Barak Ovası'nda, tarımda yaşanan makineleşmenin ve büyük oranda bunun akabinde meydana gelen yoğun şehre gidişlerin ve bunun sonuçlarının hikâyesinin de yazılması gerekli gibi duruyor. Öyküler için tamamıyla gerçek hayattan alınmıştır denemez, ancak gerçek hayattan birtakım izler olmadığı da söylenemez. Neticede geldiğimiz noktanın ise bu öykülerin sonlarında saklı olduğunu düşünüyorum.” 


satırları temel olarak yaklaşımımı özetlemektedir. Bu çerçevede, 1950 sonrasının değişen siyasi ortamının Barak'taki yansımaları, özellikle toprak sahibi ağa çocuklarının köy ile şehir arasında sıkışmaları, mülksüz ahalinin emek dolu yaşamları ve hayata tutunma çabaları, Barak'ın en önemli kültürel motiflerinden abdalların yöredeki konumu ve işlevi, kalabalık ailelerde veya yalnız başına yaşam mücadelesi veren köylülerin dramları, traktör gibi tarım makinelerinin yörede yaygınlaşmasının sonuçları, tahıldan Antep fıstığı yetiştiriciliğine geçme 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süreci, köylerin ulaşım sorunları, seyyar satıcıların serüvenleri, yöredeki eğitim meseleleri, şehir hayatının cazibesinin köylüler üzerindeki etkileri gibi hususları işleyen 17 özgün öykü “Garıp”ta (Tiryaki, 2017) yer almaktadır. Bu öykülerde, Barak'ın yukarıda özetlenen tarihsel tecrübeleri ışığında, 1950 sonrasının yöre koşulları bütün yönleriyle ve insan yaşamlarına doğrudan etkileriyle anlatılmaya gayret edilmiştir. Bir anlamda Barak'ın yerleşik düzeni tüm yönleriyle içselleştirme ve yavaştan kentliliğe evrilme süreci özgün ve hayali kişiler üzerin- de tahlil edilmeye çalışılmıştır. 


Bu noktada, gene yöre kökenli Cuma Karataş'ın 12 öyküden müteşekkil “Duvardaki Rüya” kitabına da değinmenin faydalı olacağını düşünüyorum. 
Zira Barak yaşamına dair ilk edebi eserlerden olan bu kitap, çocuk gözüyle ve yetişkin duyarlılığıyla Barak Ovası'ndan yaşam kesitleri sunmaktadır. Kitapta doğrudan Barak veya Barak Ovası denilmemekle birlikte bahsi geçen şehirler, köyler ve coğrafi bilgiler yörenin Barak olduğunu açıkça göstermektedir. 
Olaylar ve kişiler büyük oranda, tam da sözünü ettiğimiz sosyal ve iktisadi dönüşümün hızlandığı ve yazarın da çocukluk dönemi olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda geçmektedir. Öyküler genelde meraklı ve hevesli bir çocuk gözünden anlatılmakla birlikte, dilin yalınlığı ve akıcılığı, ayrıntılara hâkimiyeti anlatıcının yetişkin bir belleği olduğunu hemen fark ettirmektedir. Kitap, yazarın çocukluk tanıklıkları eşliğinde, yöredeki ilginç kişilerin ve olayların, alışkanlıkların, göreneklerin, geçim dertlerinin, yokluk dolu köy yaşamından esintilerin bolca yer aldığı kısa öykülerden meydana gelmektedir. Kitapta belki insan kadar doğa ve farklı hayvan türleri de işlenmiştir. Çoğu yerde, doğa, insan, bitki ve hayvan âdeta iç içe girmiştir. Bu haliyle önemli ve özellikli bir dönemin Barak yaşamı ve özgün karakterleri hikâyeleştirilmiştir (Karataş, 1997: 5-157). 


Yöre özelinde halk kültürü araştırması kapsamında yürütülen bir doktora çalışmasındaki (Avcı, 2015: 483, 493): 


Araştırma alanıyla ilgili yapılan ön çalışmada, Gaziantep Baraklarının bugün hızlı bir şehirleşme süreci devam etse de Gaziantep'in Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleriyle bu ilçelere bağlı köylerde yoğun olarak yaşadığı sonucuna varılmıştır. Sert bir iklim yapısına sahip olan Barak Ovası'nda kuru tarım yapılmaktadır. Bu durum bölge insanının yaşam biçimini ve dolayısıyla da Barak halk kültürünü etkilemiştir. Barak Türkmenleri bugün söz konusu kırsal bölgede tarım ve hayvancılık yaparak ekonomik geçimlerini sağlamaktadır... Barak Türkmen halk kültüründe aile yaşantısına bakıldığında, toprağa bağlı toplum özelliklerinden sıyrılmaya başladığı görülmektedir. Geçmişte daha çok geniş aile şeklinde yaşayan Baraklar, bugün çekirdek aile şeklinde de yaşamaktadırlar.” 


bu satırlar da diğer gözlemleri doğrular mahiyettedir. 
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Tarafımızca, “Arada Kalmış Yaşamlar” kitabıyla gene Barak Ovası'nın 19. ve 
20. yüzyıldaki sosyal ve ekonomik dönüşümünden izler ve yansımalar kurmaca ve özgün kişiler ve olaylar bağlamında aktarılmaya girişilmiştir. Bu kitapta, yöreye dair önceki üç kitabımızda eksik kaldığını düşündüğüm ayrıntılar ve önemli noktalara değinilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, kitabın genel çerçevesinin sadece yöreye özgü olmaması ve muhitimizin Anadolu kırının genel anlatımı- nın bir parçası olması nedeniyle bu öykülerde ortak insani öze ve yöne daha fazla vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Gene de Barakların 19. yüzyıldaki yerleşik düzene geçiş sürecindeki iç çekişmeleri, Osmanlı paşalarıyla zorlu ilişkileri, “Efendi” denilen şehirli eşrafla yaşanan mülkiyet meseleleri, yörede “çetecilik” denilen Antep Savunması ve direnişi sırasında Baraklıların mücadeleleri, yörenin arkeolojik varlığı ve değeri, şehre göçün köydeki yansımaları, Antep fıstığı yetiştiriciliğinin başat rolü, yörede “gurbat” denilen göçerlerin el işleri, kente göçün ve şehir yaşamının köylüler üzerindeki dolaylı etkileri, yöredeki eğitim ve çocuk yetiştirme sorunları, aile içi çekişmeler, farklı şahsi sorunlar yaşayan kişilerin çevreleriyle ilişkileri gibi geniş bir alanda doğrudan insan hayatına dair deneyimler, gözlemler, saptamalar ve değerlendirmeler bu kitapla okuyucuya aktarılmaya gayret edilmiştir. Bu kitabın son bölümünde (Tiryaki, 2020: 223- 
252) ise yöreye ilişkin ilk eserim “Barakeli'nde Bir Köy, Seydimen, Hatıralar ve Hikâyeler” kitabımda olduğu gibi (Tiryaki, 2016: 11-118), daha çok kişisel geçmişimden ve gelişimimden esintiler şeklinde bazı anekdotlara da yer verilmiştir. Aslında gerek “Arada Kalmış Yaşamlar” kitabının bu son kısmında gerekse “Seydimen” kitabımızda, konuya yalnızca kişisel veya ailevi bir anı havasında yaklaşılmamış, yörenin sosyal ve ekonomik dönüşümü şahsi tanıklıklar ve tecrübeler eşliğinde anlatılmaya girişilmiştir. Elbette bütün bu eserlerimizde, yöreye has Türkçe ağzın özgün kelime ve yanları, çarpıcı deyimleri, farklı ve ilginç alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri hikâyelerde işlenmiş, bu anlamda da Barak Ovası'nın kültürel hafızasının elden geldiğince kaydedilmesine özen gösterilmiştir. Bu bağlamda, Barak'ın sosyal ve iktisadi dönüşümünü içeren ve tarafımızca çizilmiş özet mahiyetindeki bazı şemalar Ek:1'de sunulmuştur. 
Gene yöredeki kimi büyüklerle yaptığım ve kayda aldığım söyleşiler de hem bazı öykülerimde kullanılmış hem de Barak yaşamına dair tanıklıklar olarak 


arşivlenmiştir.? 


Neticede hem fiili durum hem ilgili literatür hem de kendi eserlerimiz bağlamında günümüze gelindiğinde, Barak için iki önemli sosyal ve iktisadi dönüşümün söz konusu olduğu söylenebilir. İlki, 1950 sonrası başlayan ve 1990'larda hızlanan bir köyden kente göç furyası ile Barak'ın nüfusunun ciddi biçimde azalmasıdır. Buna mukabil, ikinci olarak her şeye rağmen yöre üreticilerinin, yine özellikle 1990 sonrasındaki yoğun faaliyetleriyle ve tamamıyla kendi tercihleri ve çabalarıyla Barak Ovası'nı âdeta baştan sona Antep fıstığı ağaçlarıyla donatması ifade edilebilir. Bunda şüphesiz kuraklık, susuzluk, kuru tahıl 


3- Yöreye ilişkin yaptığım muhtelif söyleşiler için: Barak Odası - Barak Kültür Mekânı: https://www.youtube.com/tirekili 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tarımının verimsizliği ve hayvancılığın cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Fakat Baraklılar, bütün bu olumsuzluklara rağmen koca ovayı Antep fıstığı gibi yetiştirmesi külfetli bir ağaçla ve kendi olanaklarıyla ciddi bir ekonomik değere dönüştürmeyi başarmışlardır. 


Bu noktada Barak Ovası'na komşu Suriye'ye ve Suriyelilere de değinmekte fayda görülmektedir. Zira 2011 yılında başlayan ve 2012 yılından itibaren ciddi bir sığınmacı akınına neden olan Suriye İç Savaşı Barak Ovası'nın özellikle son dönemdeki iktisadi ve sosyal dönüşümünü etkilemiş olabilir (Tiryaki, 2021). 
Hemen yanı başında ve sınırında meydana gelen bu olayın ve sürecin yöre bakımından son yıllar özelinde ve belirli ölçüde önemli olduğu söylenebilir. 


Öte yandan mevcut fıstık tarımındaki başarıya rağmen yörenin daha da gelişmesi, Gaziantep ve ülke için verimliliğinin artması bakımından yapılması gerekenler olduğu düşünülmektedir. Barak Ovası'nda yer yer susuzluktan kuruyan Antep fıstığı ağaçları bulunmaktadır. Dolayısıyla hemen Fırat nehrinin yanı başındaki Barak Ovası'nın suya kavuşması büyük önemi haizdir. Barak'ın tam ortasından geçen Oğuzeli-Karkamış karayolu çok büyük öneme sahiptir; bu yolun genişletilip işlerliğinin artırılması Gaziantep ve yöre ekonomisi için de büyük yarar sağlayacaktır. Bu noktada, Geç Hititler'e başkentlik yapmış, çok sayıda tarihi esere sahip ve Fırat'a komşu Karkamış ilçesinin ırmak kenarının Belkıs (Zeugma) ören yerine kadar düzenlenip ve ağaçlandırılıp park, bahçe, havuz, yürüyüş ve bisiklet için başta olmak üzere muhtelif parkurlarla turizme kazandırılmasının yörenin popülerliğini ve canlılığını artırmasına büyük katkı vereceği açıktır. Ayrıca, yöredeki merkezi bir yerde veya bir ilçe veyahut Gaziantep kent merkezinde otantik kerpiç işçiliğiyle “Barak Odası, Evi, Avlusu (Havuş - Hayad)” içeren ve içerisinde Barak kültürel varlıklarının sergilendiği bir müze veya kültür evinin açılması Barak'ın tanıtımına ve turizmine fayda sunacaktır. Bütün bu çabaların ülkemizin son dönemlerde temel sorunlarından biri olduğu düşünülen kırın ve köy hayatının canlandırılması meselesine, en azından Barak Ovası özelinde olumlu etkisi olacağı kanaati taşınmaktadır. 


Sonuç 


Barak özünde, uzun bir yolun, göçün ve yerleşecek toprak arayışının hikâyesidir. Bu özden türlü parçalar ve anlamlar çıkarmak, başka özelliklerini öne çıkarmak elbette mümkündür. Fakat Barak'ı Barak yapan asıl unsur, Barakların yaklaşık 400 yıl süren göçleri, sürgünleri ve barınacak toprak arayışlarıdır. Anadolu'ya son büyük Türkmen göçüyle gelen Barakların yerleşecek bir kara parçası bulması çok meşakkatli olmuştur. Bugün, yoğun olarak Gaziantep'in Nizip, Oğuzeli, Karkamış ilçeleri ile Halep'in kuzeyindeki Suriye topraklarına dağılmış durumdaki Baraklar, nihayetinde yaşadıkları yöreye kendi isimlerini veren 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az sayıdaki topluluklardan biri olabilmiştir. Günümüzde Barak Ovası diye anılan bu coğrafyada, yüzlerce yıllık kültürlerini büyük oranda korumaya çalışan Baraklar, bölgedeki diğer aşiretlerle derin ve sağlam şekilde deyim yerindeyse kaynaşmıştır. Üstelik bu sosyal ve kültürel etkileşimle Barak kültürünün, Barakların coğrafi ve etnik sınırlarının çok ötesine geçtiği söylenebilir (Tiryaki, 2018b). Nihayetinde, Barakların bütün bu yaşadıkları hem Anadolu'nun hem de Türklerin büyük hikâyesinin kısa bir özeti ve timsali gibidir. Şüphesiz her yörenin ve kesimin günlük hayatından dikkate değer ve çok sayıda konu, hikâye ve içerik çıkabilir. Mühim olan rutin koşuşturmacalar ve günlük curcuna içinde, özgün içeriklerin ayıklanması, insanın evrensel yanına dair yakalanacak ince noktaların gün ışığına çıkarılması, ortak insanlık deneyim ve duygu dünyasına katkı sağlayacak hususların bulunması ve paylaşılmasıdır. En azından kendi adıma, yöreme duyduğum vefa ve insanlık ideali adına, bu çalışmada özet olarak anlatmaya çalıştığım eserlerimle, buna giriştim diyebilirim ve umuyorum ki bir nebze de olsa başarabilmişimdir. Kısacası çok farklı coğrafyalarda, yerleşecek bir toprak parçası arayışı ve mücadelesi ile geçen yüzyıllar boyunca Barakların maruz kaldığı tüm zorluklar onlarda çok derin izler bırakmış ve bu güçlükler türlü şekillerde günlük hayatta etkisini bugüne değin sürdürmüştür. 
Barak'ı odağa alarak kaleme aldığım bütün öyküler, başlangıçta hayvancılıkla uğraşan göçebe bir topluluğun nihai olarak yerleştikleri topraklarına tutunma ve orayı yurt edinme mücadelesinde yaşadıklarından ve yaşattıklarından, en sonunda ise kendi adlarını verdikleri o Barak Ovası'nı Antep fıstığı bahçelerine dönüştürme çabalarından bir nevi benim gözüme yansıyan ve orada kalanlardır. 
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